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Sint-Truiden 
Na een jaar wachten kunnen we weer uitkijken naar het mooiste moment van 

het jaar: BIVAK! Op 21 juli begint ons groot avontuur achter de tralies in Sint-

Truiden. Welke misdadigers zullen aan het einde van dit verhaal ontsnappen? 

Zal iedereen het einde van de reis halen of steekt corruptie daar een stokje 

voor? We zullen het allemaal ontdekken tijdens onze tiendaagse reis. Maar het 

belangrijkste om te onthouden is toch wel dit: zonder jullie, de leden, zullen 

onze bandieten hopeloos verloren zijn in de kille gevangenis. Jij gaat toch ook 

mee om dit zooitje ongeregeld te aanschouwen en bij te staan waar nodig? 

Gevangenispersoneel 

Kim Jong Sloef 

Kim Jong Sloef is een geboren 

gevangenisdirecteur. Van kleins af aan 

heeft hij de neiging om mensen of dieren 

op te sluiten, want voor hem is er niets 

beter dan het gevoel de controle te 

hebben over iemand. Als hij klein was, 

zorgde hij er soms voor dat zijn familie 

of huisdieren vast kwamen te zitten in 

het tuinhuis of op het toilet totdat 

iemand anders ze kwamen vrijlaten. Dit 

komt omdat hij het vooral leuk vindt om 

mensen op te sluiten, maar als ze enige 

tijd vastzitten, verliest hij zijn interesse. 

Jarenlang heeft hij moeten werken als cipier totdat hij het eindelijk kon overnemen als 

directeur van de gevangenis. Als directeur, maar voornamelijk voor zijn eigen plezier, 

staat hij erop om persoonlijk bij elke opsluiting aanwezig te zijn om te zien hoe de 

vrijheid van de gevangenen wordt afgenomen. 

Shauni Achterkerke 

Shauni is 1 van de strengste cipiers uit de gevangenis, niets 
ontsnapt haar alziend oog, enfin volgens haar toch. Samen 
met Thijs Ampe, Antoine Floare en Andy Ansaplast houdt zij 
de gevangenis draaiende. Zolang er niet te veel drank in de 
buurt is althans, want ons Shauni durft soms wel eens een 
whisky’tje teveel op te hebben tijdens de uren. Voor ze cipier 
werd, leefde ze een doodsnormaal leventje, tot haar vader 
werd vermoord door de gewelddadige gangster Marnick 
Vandevestel. Ze besloot bij de politie te gaan om haar vader 
te wreken, na jaren speuren kon ze Marnick achter slot en 
grendel steken. Shauni had zo weinig vertrouwen in de 
cipiers van de gevangenis, dat ze maar besloot om zelf een 
oogje in het zeil te houden.  

 



Antoine Floare 

Antoine is een imposante figuur met een 

stoïcijns voorkomen. Zijn strenge blik en 

rechte houding zijn genoeg om de 

gedetineerden in het gareel te houden. Zijn 

kaaklijn is scherp, zijn postuur krachtig. Hij 

draagt altijd zijn uniform met trots en straalt 

autoriteit uit bij elke stap die hij zet in de 

gangen van de gevangenis. Ondanks zijn strenge voorkomen en discipline, is er een 

mysterieuze kant aan Antoine. Zijn verleden blijft voor velen een raadsel, en hij deelt 

maar weinig over zijn persoonlijke leven. Dit draagt bij aan zijn intrigerende aura en 

maakt hem een enigmatische figuur binnen de muren van de gevangenis. 

 

Thijs Ampe 

Gegroet! Ik ben Thijs Ampe. Net als mijn vader en grootvader 

ben ik cipier in de gevangenis van Wilderen. Ik werk hier al 25 

jaar, maar het loopt hier niet altijd van een leien dakje. Af en 

toe moet ik laten zien wie hier de baas is! De gevangen moeten 

niet proberen sullen met mij, want ze zullen het geweten 

hebben! Ik ben er dan ook niet bang om eens een vuistslag uit 

te delen! Samen met Shauni, Antoine en Andy vormen we een 

zeer goed team. Ik doe mijn job met hart en ziel, maar je moet 

wel weten, cipier zijn verdient niet zoveel. Daarom verdien ik 

al graag eens een centje bij… 

 

Andy Ansaplast 

Andy is het ouderdomsdeken onder de cipiers, 

dat valt te merken aan zijn vele rugpijnen en 

krakende gewrichten, maar het zal hem niet 

tegenhouden. Ondanks dat zijn fysieke 

paraatheid niet meer is wat het ooit geweest 

is, hij zal toch altijd tot het uiterste gaan om het 

leven van de gevangen zo veilig en 

comfortabel mogelijk te maken. Andy beseft 

echter ook wel dat er soms het een en ander 

kan misgaan, waardoor hij zich sterk probeert 

voor te doen om de schijn op te houden. 

 

 

 

 

 



Gorik Nutellando 

Kennen jullie Gorik Nutellando al? Op 

jonge leeftijd was hij in aanraking 

gekomen met  verkeerde mensen en 

belandde zo in de gevangenis van 

Sint-truiden. Veel mensen hebben 

hem in de steek gelaten behalve zijn 

mama Tessa die er altijd voor hem 

was. Na aantal jaar achter de tralies 

te hebben doorgebracht besloot hij 

dat het genoeg was. Hij wilde zijn 

leven beteren en een positieve 

bijdrage leveren aan de 

maatschappij. Na zijn vrijlating vond Gorik een baan als cafetariamedewerker in de 

gevangenis waar hij vastzat. Hopelijk is dit een nieuwe start voor Gorik. 

Conny Duprise 

Beter bekend als Coco. Coco is de goedlachse en graag 

geziene kuisvrouw van de gevangenis. Voor ze er werkte 

heeft ze zelf even in de gevangenis gezeten, waar ze haar 

passie voor het welzijn van de gevangenen heeft 

gekregen. Ze staat bekend voor haar sociale drive en haar 

medeleven. Veruit de graagst geziene van al het personeel 

in de gevangenis en altijd een luisterend oor voor 

gevangenen en cipiers. 

Zeno Deblaft 

Zeno is de politiehond van de gevangenis. Al 5 

jaar lang houdt deze klasse speurhond de 

gevangen in het gareel. Samen met het 

politiekorps zorgt hij ervoor dat heel Sint-

Truiden met twee ogen toe kan slapen.  Blaffen 

doet ie, bijten zeker. 

 

Gevangenen en misdadigers 

Nero Jardini 

Nero Jardini, de gevreesde maffiabaas, heerst over de 

straten met ijzeren vuist. Zijn naam alleen al doet harten 

sneller slaan van angst. In de donkere steegjes fluisteren 

mensen zijn naam, terwijl ze hun hoofd buigen voor zijn 

macht. Maar achter zijn harde buitenkant schuilt een 

eenzaamheid die geen enkele daad van geweld kan vullen. 

Zelfs in zijn fort van rijkdom en macht voelt hij de koude 

greep van paranoia en verraad. Ondanks zijn 

allesverslindende kracht, zal ook hij uiteindelijk 

geconfronteerd worden met zijn eigen ondergang. 



Ben Adiktus 

Ben Adiktus groeide op in de achterbuurten van de stad, 

omringd door armoede en criminaliteit. Als jonge tiener 

raakte hij al snel verstrikt in de duistere wereld van de 

straatbendes, waar hij zijn talent voor geweld en 

intimidatie ontwikkelde. Het was daar dat hij de aandacht 

trok van Nero Jardini, een opkomende maffiabaas die op 

zoek was naar meedogenloze handlangers om zijn macht 

uit te breiden. Onder de vleugels van Jardini groeide hij uit 

tot een geduchte en gevreesde figuur in de onderwereld. 

Hij werd al snel bekend om zijn efficiëntie en 

meedogenloosheid in het uitvoeren van Jardini's bevelen. 

Geen enkele taak was te vuil of te gevaarlijk voor hem om 

aan te pakken. Zijn reputatie als onverzettelijke en 

meedogenloze handlanger van de maffiabaas verspreidde 

zich als een lopend vuurtje door de criminele kringen. Zijn loyaliteit aan Jardini was 

onwrikbaar, gedreven door een mix van bewondering, angst en het verlangen naar 

macht en erkenning.  

Luk Strike 

Luk Strike, de meester van clandestiene transacties 

in de onderwereld, betreedt de schimmige grens 

tussen vraag en aanbod. Met een scherp oog voor 

kwaliteit en een ongeëvenaard netwerk van 

leveranciers, levert hij een assortiment wapens dat 

zelfs de meest doorgewinterde klant verbaast. Zijn 

reputatie als betrouwbare leverancier en zijn 

vermogen om zelfs de meest onmogelijke verzoeken 

te vervullen, maken van Luk Strike de eerste keuze 

voor diegenen die op zoek zijn naar discrete en efficiënte oplossingen voor hun 

wapenbehoeften. 

Dinant Dimamilou 

Dinant Dimamilou was altijd omgeven door een aura van geheimzinnigheid. Zijn blik 

leek altijd te dwalen naar de randen van de ruimte, alsof hij iets zag wat anderen niet 

konden bevatten, en zijn glimlach was net zo raadselachtig als de eeuwige 

schemering van de nacht. Hij was nieuw in de buurt, zijn 

accent bracht herinneringen aan verre kusten met zich 

mee. Dinant bracht zijn dagen door in het hart van de 

actie, omringd door mensen van wie hij de diepste 

gedachten probeerde te doorgronden. Hij was altijd 

aanwezig op plekken waar anderen hun pas inhielden, 

als een schaduw in de menigte. Zijn gesprekken waren 

bedachtzaam, doorspekt met onverwachte wendingen, 

alsof hij een geheim bij zich droeg dat hij nooit zou delen. 

Hij leek op zoek te zijn naar iets, altijd alert op details die 

andere gevangenen ontgingen. In zijn ogen schemerde 

een vastberadenheid om de waarheid te vinden, hoezeer 

die ook begraven leek onder de oppervlakte.  



Jesus Natpruim 

Jesus Natpruim is een naam die iedereen in Sint-

Truiden wel kent. Al heel zijn leven is hij stipt en 

punctueel. Hij wil overal als eerste bij zijn en alles 

weten. Die houding moet je natuurlijk hebben als 

je van de bekende familie Natpruim komt. Zijn 

familie is al generaties lang de beste mossel- en 

vishandelaar van Sint-Truiden, ze moeten hun 

producten zelf hebben tot in het Japanland. 

Natuurlijk als je de beste ben en wilt blijven moet 

je de primeur hebben op het vlak van handel. 

Spijtig genoeg is hij opgepakt toen hij een illegale 

deal van blauwe vinvis sashimi wou doen als 

eerste met de Chinezen… Nu zit hij vast in de 

smerige prison van Sint-Truiden, maar zal hij nog 

altijd zijn best doen om een enige echte haantje de 

voorste te zijn.  

Marnick Vandevestel 

Marnick Vandevestel, alias "De 

Krachtpatser", heeft een verleden 

doordrenkt van straatgevechten en 

uitdagende confrontaties. Opgegroeid in 

de ruige achterbuurten van de stad, 

leerde hij al vroeg dat kracht vaak de 

sleutel is tot overleven. Zijn reputatie als 

onverschrokken vechter verspreidde 

zich als een lopend vuurtje door de 

onderwereld, en al snel werd hij 

gevreesd en gerespecteerd in gelijke 

mate. Maar achter zijn stoïcijnse façade 

schuilt een diep gewortelde drang naar 

vrijheid, een verlangen dat hem drijft om 

altijd een stap voor te blijven op zijn 

belagers. Nu, als de spierkracht achter 

de gevangenisontsnapping van het 

decennium, staat Marnick op het punt om zijn meest gedurfde zet ooit te maken. 

Roos Bottelaris 

Roos Bottelaris is een vrouw van begin 

dertig, met een vastberaden blik en een 

sterk karakter. Ze is zwanger van haar 

eerste kind, een gebeurtenis die 

normaal gesproken vreugde en 

opwinding zou brengen. Maar voor 

Roos is de situatie anders. Ze bevindt 

zich achter de tralies van een 

gevangenis, veroordeeld voor een 

misdaad waar ze naar eigen zeggen 



onschuldig aan is, maar laten we eerlijk zijn, iedereen in de gevangenis zegt dat. 

Terwijl ze haar dagen vult met prenatale yoga (of zoveel mogelijk yoga in een cel van 

2 bij 3), broedt ze op een plan dat zelfs de meest doorgewinterde filmregisseur jaloers 

zou maken: ontsnappen. Roos weet dat de risico's groot zijn, maar de gedachte om 

haar kind op te voeden in vrijheid en haar onschuld te bewijzen, geeft haar de moed 

om het onmogelijke te proberen.  

Albiniet Oitgroep 

Albiniet Oitgroep was ooit een 

veelbelovende wetenschapper die 

geïnteresseerd is in genetisch onderzoek. 

Zijn passie lag in het bestuderen van 

genetische afwijkingen en het zoeken naar 

genezingen voor zeldzame ziekten 

veroorzaakt door genetische fouten. Hij 

leidde een ambitieus experiment waarbij 

hij meer dan 100 mensen wilde behandelen 

voor hun genetische aandoeningen. 

Echter, tijdens dit experiment maakte hij 

een fatale fout, waardoor alle kandidaten 

binnen 24 uur stierven. Zijn 

vastberadenheid om zijn doel te bereiken 

leidde tot roekeloos gedrag, met 

rampzalige gevolgen en vele doden tot 

gevolg. Nu zit hij vast in een gevangenis, 

verbitterd door de fouten die hij in het 

verleden heeft begaan. Ondanks deze 

tragische fout is hij een liefdevol persoon die veel om anderen geeft. Hij draagt een 

diepe spijt met zich mee en hoopt op een tweede kans om zijn fouten recht te zetten, 

maar deze gaat die nooit krijgen. 

Billy De Slager 

In de schamele gloed van de schijnwerpers doemt 

het figuur van Billy de Slager op, gekleed in 

afgedragen gevangeniskledij die zijn status als 

een verliezer weerspiegelt. Zijn naam, ooit met een 

stortvloed van angst uitgesproken, is nu 

verworden tot een symbool van mislukking en 

teleurstelling. Lange tijd geleden was hij namelijk 

de fiere leider van een motorbende die regelmatig 

een oog toekneep voor de wet. Totdat hij werd 

gegijzeld en gruwelijk gemarteld door een 

rivaliserende criminele bende, wat hem met 

onoverkomelijke trauma’s achterliet. Billy, een 

schim van zijn vroegere zelf, lijkt gedoemd om te 

blijven steken in een cyclus van falen en 

tegenspoed. 

 



Inwoners van Sint-Truiden 

Grobbit Parys 

In het bruisende hart van de stad Sint-Truiden bevindt zich 

een jonge en ambitieuze straatreporter genaamd Grobbit 

Parys. Met een notitieblok in de ene hand en een 

verouderde camera in de andere, stapt hij aarzelend door 

de drukke straten, zijn onzekerheid voelbaar in elke stap 

die hij zet. Zijn korte, slungelige gestalte valt nauwelijks op 

tussen de menigte, maar zijn vastberadenheid om een 

verhaal te vinden is onmiskenbaar. Als nieuweling in het 

vak voelt Grobbit zich vaak overweldigd door de chaos van 

de stad en de eisen van zijn beroep. Zijn onzekerheid 

manifesteert zich in zijn zenuwachtige gebaren en zijn 

neiging om te twijfelen aan zijn eigen kunnen. Toch schuilt 

er een sprankje hoop in zijn ogen, een brandend verlangen om zichzelf te bewijzen in 

de wereld van de journalistiek. Met elke stap die hij zet, groeit zijn vastberadenheid 

om een naam te maken voor zichzelf, zelfs als hij struikelt over zijn eigen woorden of 

zijn camera hapert op het meest cruciale moment. Grobbit mag dan wel een groentje 

zijn in de wereld van het nieuws, maar zijn passie en doorzettingsvermogen zijn 

onmiskenbaar.  

Nathanaël Van Hool 

Nathanaël Van Hool die ooit zelf aan de 

verkeerde kant van de wet stond en een 

tijd in de gevangenis heeft doorgebracht. 

Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, heeft 

hij besloten zijn leven te beteren en een 

baan als buschauffeur te nemen. Zijn 

ervaringen in de gevangenis hebben hem 

een dieper begrip gegeven van de 

uitdagingen waarmee mensen te maken 

hebben, en hij zet zich nu in om anderen te 

helpen op het rechte pad te blijven. Zijn 

werk in de buurt van de gevangenis als buschauffeur geeft hem de kans om te laten 

zien dat er altijd een weg terug is, zelfs na een moeilijke tijd.  

Josie N’Sest 

Josie is een lieve en vriendelijke persoon 

die door iedereen geliefd is. Ze staat 

bekend om haar warme glimlach en 

behulpzame karakter. Iedereen in de 

buurt kent haar en komt graag naar haar 

winkel. Josie is een inspiratie voor velen 

en haar winkel is een plek waar iedereen 

zich geliefd voelt. Haar positieve invloed 

strekt zich uit tot ver buiten de muren van 

de gevangenis. 



Necky Lecky 

Necky Lecky was altijd bekend geweest om 

haar zenuwachtige aard. Haar hart leek altijd 

een slag over te slaan bij het minste geluid, en 

haar handen trilden als blaadjes in de wind. Ze 

kon zichzelf niet helpen; angst had zich 

genesteld in elk vezeltje van haar wezen. Haar 

dagen waren gevuld met lesgeven op een 

middelbare school in de buurt. Van het openen 

van een e-mail tot het lesgeven, elke handeling 

bracht een golf van paniek met zich mee. Haar 

geest was een doolhof van "wat als"-

scenario's, waar de monsters van haar 

verbeelding zich verscholen. Necky 

probeerde moedig te zijn, maar haar angst 

sloeg altijd genadeloos toe, als een donkere 

schaduw die haar overal volgde. Ze droomde 

van dagen waarop ze vrij kon zijn van deze 

last, waar ze zonder terughoudendheid door 

het leven kon gaan. Maar voor nu bleef ze een 

bange vrouw, vastgeketend aan haar angsten, hopend op een daglicht dat haar 

innerlijke duisternis zou verdrijven.  

 



Sint-Truiden, gelegen in het zuiden van de Belgische provincie Limburg, is een stad die rijk is aan geschiedenis enSint-Truiden, gelegen in het zuiden van de Belgische provincie Limburg, is een stad die rijk is aan geschiedenis en

cultuur. Bekend om zijn prachtige fruitboomgaarden en historische bezienswaardigheden, biedt Sint-Truiden eencultuur. Bekend om zijn prachtige fruitboomgaarden en historische bezienswaardigheden, biedt Sint-Truiden een

unieke mix van natuurschoon en erfgoed.unieke mix van natuurschoon en erfgoed.

De stad, die haar oorsprong vindt in de 7e eeuw, is vernoemd naar de heilige Trudo, een missionaris die de regioDe stad, die haar oorsprong vindt in de 7e eeuw, is vernoemd naar de heilige Trudo, een missionaris die de regio

evangeliseerde. Het imposante Sint-Trudoabdij, dat al sinds de middeleeuwen een belangrijke religieuze plaats is,evangeliseerde. Het imposante Sint-Trudoabdij, dat al sinds de middeleeuwen een belangrijke religieuze plaats is,

vormt een van de vele architectonische hoogtepunten van de stad.vormt een van de vele architectonische hoogtepunten van de stad.

Sint-Truiden staat ook bekend als het centrum van de Haspengouwse fruitteelt. In het voorjaar transformeren deSint-Truiden staat ook bekend als het centrum van de Haspengouwse fruitteelt. In het voorjaar transformeren de

uitgestrekte boomgaarden de omgeving in een zee van bloesems, wat het gebied tot een populaire bestemminguitgestrekte boomgaarden de omgeving in een zee van bloesems, wat het gebied tot een populaire bestemming

maakt voor wandelaars en fietsers. De jaarlijkse Bloesemfeesten vieren deze natuurlijke pracht en trekkenmaakt voor wandelaars en fietsers. De jaarlijkse Bloesemfeesten vieren deze natuurlijke pracht en trekken

bezoekers van heinde en verre.bezoekers van heinde en verre.

Naast haar natuurlijke schoonheid en historische monumenten, heeft Sint-Truiden ook een levendige moderneNaast haar natuurlijke schoonheid en historische monumenten, heeft Sint-Truiden ook een levendige moderne

kant. De sfeervolle Grote Markt, omgeven door gezellige cafés en restaurants, is het kloppend hart van de stad. Hierkant. De sfeervolle Grote Markt, omgeven door gezellige cafés en restaurants, is het kloppend hart van de stad. Hier

kun je genieten van lokale specialiteiten en het bruisende stadsleven.kun je genieten van lokale specialiteiten en het bruisende stadsleven.

Of je nu komt voor de rijke geschiedenis, de adembenemende natuur of het gezellige stadsleven, Sint-Truiden biedtOf je nu komt voor de rijke geschiedenis, de adembenemende natuur of het gezellige stadsleven, Sint-Truiden biedt

voor ieder wat wils. Ontdek deze charmante stad en laat je betoveren door alles wat zij te bieden heeft.voor ieder wat wils. Ontdek deze charmante stad en laat je betoveren door alles wat zij te bieden heeft.

SINT-TRUIDENSINT-TRUIDEN

Enkele ereburgers van Sint-Truiden:Enkele ereburgers van Sint-Truiden:

Frank De Winne (astronaut)Frank De Winne (astronaut)

Nina Derwael (gymnaste)Nina Derwael (gymnaste)

Odilon Polleunis (voetballer)Odilon Polleunis (voetballer)

Simon Mignolet (voetballer)Simon Mignolet (voetballer)

Koen Vanmechelen (kunstenaar)Koen Vanmechelen (kunstenaar)

Désiré Collen (professor)Désiré Collen (professor)

Toni Coppers (schrijver)Toni Coppers (schrijver)



Kampplaats 
  

 

 



ADRES KAMPPLAATS 

Uiteraard is het mogelijk om je kleine (of iets grotere) spruit een briefje of kaartje te 

sturen. Dit kan naar het volgende adres: 

 

Chiro Wilduraantjes 

t.a.v. <naam + afdeling> 

Galgestraat 154, 

3803 Sint-Truiden 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

Brent Eykerman (hoofdleider): 0495 27 54 76 

Viktor Van Der Perre (hoofdleider) 0468 10 70 12 

Jonas Geeroms (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp): 0472 01 41 42 

Jeroen De Bodt (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp): 0497 27 02 41 

 
SOCIALE MEDIA 

Al enkele jaren posten wij foto’s op het internet van jullie kadeetjes op kamp. Deze 

foto’s worden op Facebook geplaatst zodat jullie alles kunnen volgen wat jullie 

oogappeltjes uitsteken daar in het fantastische Sint-Truiden. We hebben ook onze eigen 

Instagrampagina (chiro_amigos_pamel)! We kunnen natuurlijk niet beloven dat er elke 

dag nieuwe foto’s op de pagina komen, want we zijn liever met de leden bezig dan dat 

we op sociale media zitten. 

Regelmatig zullen hier tijdens en ook voor het kamp nieuwe foto’s opduiken, af en toe 

bijgestaan door een kort tekstje. 

 

FACEBOOK 
Misschien ben je al lid van onze Facebookgroep “Chiro Amigo’s Pamel”, zo niet, voeg 

je dan maar gerust toe. Hierop zullen we proberen berichten te posten met wat foto’s 

van hoe het eraan toe gaat op kamp. De tofste reacties worden voorgelezen op de 

kampradio. 

OPGELET! Mogen wij vragen 

wanneer u een postpakketje opstuurt 

naar uw kind niet te overdrijven met 

snoepgoed. Dit wordt door de leiding 

immers verdeeld over de hele groep. 

Ook speelgoed op kamp is overbodig. 



 

Sloebers 

VERTREK 

Jullie vertrekken zoals gewoonlijk 3 daagjes later op kamp… Dit jaar zullen de sloebers 

naar de kampplaats gebracht moeten worden op 24 juli, verdere info: zie kamptekstje 

Sloebers. 

 

 

Speelclub en Rakkers 
Jullie vertrekken met de trein richting Sint-Truiden. We spreken af op 21 juli om 13u 

aan de parking aan de achterkant van het station van Denderleeuw. 

 

 

Toppers 
Dit jaar vertrekken jullie als oudere groep een dag vroeger op kamp, op 20 juli. Jullie 

vertrekken met de trein naar Sint-Truiden. Zie het afdelingstekstje verderop voor alle 

informatie. 

 

 

Kerels en Aspi’s 
Omdat jullie al een dagje ouder zijn en jullie spieren al bijna volledig ontwikkeld zijn, 

gaan wij de volledige tocht maken! Jullie vertrekken dus op 19 juli richting Sint- 

Truiden. Jullie leiders zullen hierover nog meer informatie geven. 

 

TERUGKOMST 
Iedereen keert terug op 31 juli, moe maar voldaan. Dit jaar keren wij terug met de 

trein(!!!). We zullen rond 15u30 terug aan het station van Denderleeuw (opnieuw 

op de parking aan de achterkant van het station) zijn. Via facebook houden wij jullie 

op de hoogte over eventuele vertragingen. Valiezen kunnen afgehaald worden op de 

jongenschiro (Varing 16-18) na aankomst. 



INSCHRIJVINGEN 
Om uw kind in te schrijven verwachten we dat jullie onze google forms invullen voor 

1 juli. Je kan de link naar deze google forms terugvinden op onze site 

(http://www.chiropamel.be/) of op onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/groups/44086049838). Hier zal je de naam en voornaam 

van je kind(eren), de afdeling(en) en eventuele belangrijke info moeten invullen. Om 

de inschrijving te vervolledigen vragen we jullie ook het inschrijvingsgeld van het 

kamp te betalen, dit ook voor 1 juli. De info over de kampprijs kunnen jullie 

hieronder terugvinden. 

KAMPPRIJS 
Voor 10 onvergetelijke dagen vol vakantieplezier vragen wij de volgende prijs: 

Per kind: € 170 

Voor sloebers, die maar 7 dagen meegaan: € 120 

Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer: IBAN: BE02 1030 6305 6940 

Gelieve in het veld ‘mededeling’ de naam van het kind alsook de afdeling te vermelden. 

 

Gezinnen waarvan er meer dan één kind meegaat op kamp, krijgen een gezinskorting: 

vanaf het tweede kind is er €10 korting per kind. Twee kinderen mee op kamp is dus €10 

korting, drie kinderen is €20, enz. Dit geldt voor zowel zonen als dochters. Je schrijft €10 

minder over voor jouw jongste kind. Is jouw dochter bijvoorbeeld de oudste? Dan schrijf 

je €170 over naar de meisjes en €160 naar de jongens. 

Wij proberen om de prijs voor het kamp zo laag mogelijk te houden. De opbrengst van ons 

jaarlijks eetfestijn en de Pallieterfeesten gebruiken wij om het kamp betaalbaar te houden, 

maar toch blijft vakantie een dure aangelegenheid. Helaas zijn wij niet immuun voor de 

steeds duurder wordende prijzen op elk vlak. Daarom zijn ook wij genoodzaakt om onze 

prijzen een beetje naar omhoog te trekken… Hier volgen dan ook een paar financiële tips: 

(https://chiro.be/overzicht-tegemoetkomingen) 

 Jeugdwerkinitiatieven zoals het kamp zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 

jaar. Je krijgt binnenkort een formulier door de leiding getekend. Zo kunnen jullie 

dat bij jullie belastingsaangifte van volgend jaar voegen! Vanaf volgend jaar zal dit 

online gebeuren, meer info volgt in de loop van volgend chirojaar. 

 Via de meeste ziekenfondsen (o.a. Onafhankelijk Ziekenfondsen (OZ, Euromut, 

Partena,…), Neutraal Ziekenfonds, Liberale Mutualiteit, CM,…) kan je een deel 

van de kampprijs en/of het lidgeld terugbetaald krijgen. Je moet een formulier 

vragen in het lokale kantoor van je ziekenfonds of via hun website. Ook sommige 

werkgevers geven een vergoeding voor jeugdvakanties. Dit forumlier kan u op de 

eerste zondagen van het nieuwe chirojaar aan de leiding geven zodat ze dit meteen 

kunnen tekenen en teruggeven. 

http://www.chiropamel.be/)
http://www.facebook.com/groups/44086049838)
http://www.facebook.com/groups/44086049838)
http://www.facebook.com/groups/44086049838)
http://www.facebook.com/groups/44086049838)
https://chiro.be/overzicht-tegemoetkomingen


 Indien je het moeilijk vindt om deze grote som in één keer voor te betalen, mag u 

steeds de leiding contacteren om samen tot een oplossing te komen, zoals het 

kampgeld in schijven verspreid over enkele maanden te betalen. Je kan eventueel 

ook navragen bij het plaatselijke OCMW of je recht hebt op een financiële 

tussenkomst voor vrijetijdsbesteding. 

 

BAGAGE EN UNIFORM 
Al onze bagage wordt met een vrachtwagen naar Sint-Truiden gebracht. Wij vragen daarom om 

alle valiezen binnen te brengen op 20 juli tussen 18u en 20u. Lukt dit door omstandigheden 

niet? Stuur tijdig een berichtje naar een leider van je zoon en vraag of het op een vroeger 

moment al zou lukken! 

We zijn op zoek naar enkele ouders om de vrachtwagen te helpen laden en lossen. De 

vrachtwagen wordt geladen op 20 juli vanaf 20.00u. Over het lossen van de vrachtwagen op 31 

juli houden wij jullie verder op de hoogte via facebook. 

Leden die nog niet in het bezit zijn van een chiro-uniform of nood hebben aan een nieuwe outfit, 

kunnen die dag een T-shirt of pull kopen. Een T-shirt kost €5 en een pull €15. Gepast geld wordt 

geapprecieerd. 

Voor de oudsten (vanaf Toppers) staan we erop dat iedereen tegen dan een uniform heeft. Een 

Chiroshort kan echter niet bij ons gekocht worden maar in de Chiro-winkels (De Banier) in 

Aalst, Antwerpen, of Gent. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.banier.be. 

MEDISCHE FICHE 
We verwachten dat iedereen de medische fiche invult en afgeeft aan de leiding op een van 

de komende activiteiten, meegeeft tijdens het kampbezoek van je leiding of met de valiezen 

afgeeft!!! De medische fiche kan je vinden op onze website. Alvast bedankt! 

Mogen wij vragen om de medische fiche ingevuld mee te brengen, alsook om 2 klevertjes van 

de mutualiteit mee te nemen. 

 

VRAGEN 
Als u nog steeds met vragen zit over het kamp, kan u de leiding voor 21 juli altijd bereiken op 

volgende telefoonnummers: 

 Sloebers: Stan Van Vreckem – 0468 34 00 96

 Speelclub: Thibau Anthoens – 0468 45 21 02

 Rakkers: Jelle Ruts– 0486 03 23 14

 Toppers: Fiel De Leener – 0475 77 21 39

 Kerels: Brent Eykerman – 0495 27 54 76

 Aspi’s: Thomas Smolders - 0473 41 93 46

http://www.banier.be/


GEEN BEZOEKDAG 
Zoals andere jaren voorzien wij ook deze keer geen bezoekdag. Dit om de zorgvuldig 

opgebouwde bivakstemming niet te doorbreken, zodat wij ‘s anderendaags weer vanaf nul 

kunnen beginnen. Het zou voor vele leden moeilijk zijn om, na een kort weerzien, weer afscheid 

te moeten nemen van hun ouders. Voor een lid wiens ouders niet komen opdagen is dit al 

helemaal een weggesmeten namiddag. Wij hopen dat u ons standpunt respecteert. 

KOOKOUDERS 
Honger zullen we zeker niet lijden door onze fantastische kookploeg. Dag in dag uit zorgen 

zij ervoor dat onze magen gevuld worden met het beste van de Belgische en internationale 

keuken. 

Tien dagen zullen zij het beste van zichzelf geven: 

✓ Chris Bert, moeder van oud-leiders Jari en Jente 

✓ Hans Walraevens, vader van Pepijn 

✓ Greet Bulté en Bert De Moortel, ouders van Siebe en Rune 

✓ Lies Pede en Nico Van Der Stock, ouders van Wout 

✓ Stephanie Appelmans en Tom Vanden Houwe, ouders van Gust, Josse en Mats 

✓ Reninka Bourgeois, moeder van Emile Naessens 

 

SCHENKINGEN 
 

We proberen het kamp voor alle leden zo goedkoop mogelijk te houden. Daarom vinden we 

schenkingen die een handje kunnen helpen altijd fijn. We denken aan groenten & fruit, choco, 

confituur, cornflakes, … Gelieve dan eerst contact op te nemen met Chris Bert op het nummer 

0486/85 14 92, liefst voor 17/07. Maar ook doen we mee aan enkele spaaracties die je op onze 

facebookpagina kan vinden. 



 

Sloebers 

ZAKGELD 

Ongeveer €15 zal volstaan! Bij jullie aankomst verzamelen de leiders een kopie van 

jullie Kids-ID en twee klevertjes van het ziekenfonds. 

Speelclub en Rakkers 
Ongeveer €20 zal volstaan. Net zoals bij de sloebers zal de leiding het geld 

verzamelen. Dit om verlies te voorkomen. Kopie van Kids-ID en 

ziekenfondsklevertjes niet vergeten! 

Toppers 
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor je zakgeld. Met €30 zullen jullie een gans kamp 

moeten kunnen doorbrengen. Vergeet niet dat jullie op tweedaagse gaan! 

Kerels 
Jullie hebben de leeftijd bereikt waarop je zelf kan inschatten hoeveel geld je nodig zal 

hebben op kamp. Voor alle zekerheid willen we toch zeggen dat het astronomische 

bedrag van €40 meer dan voldoende zal zijn. 

Aspi’s 
Sommige onder jullie hebben hem al bereikt ander komen dicht in de buurt. Jaja, de 

volwassen leeftijd van 18 jaar. Dus we denken dat jullie met centjes kunnen omgaan. 

Te veel is natuurlijk overbodig maar €50 zouden jullie wel kunnen gebruiken. 
 

 

OPGELET! Bij dit bedrag werden geen postkaarten gerekend! 

Breng naargelang het aantal te versturen postkaarten wat extra gepast geld mee. Een 

kaartje kost € 1,50 (postzegel incl.). 

Voor de jongste afdelingen is het misschien handig dat de ouders op voorhand ge- 

schreven etiketjes voorzien. We raden, zowel de ouders als de leden, zeker aan om 

eens een briefje te sturen. Ouders weten namelijk graag hoe het met hun zoon vergaat 

in het prachtige Sint-Truiden. De jongste leden schrijven maximaal 5 kaartjes om het 

een beetje werkbaar te houden. 



IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE…… 
 
 

Slapen 
 Slaapzak of deken + kussen 

 Luchtmatras of veldbed 

 Kussen- en matrasovertrek 

 Pyjama 

 Knuffelbeer 

 

Hygiëne 
 Enkele handdoeken (groot en klein) 

 Enkele washandjes 

 Toiletzak met: 

o Kam 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Shampoo en douchegel 

o Eventueel deodorant 

o Oorstokje 

o Zakdoeken 

o Voor de ouderen: scheergerief 

o Zonnecréme 

o Muggenzalf 

 

Kledij 
 Uniform 

 T-shirts 
 Sweaters 

 Shorts 

 Jogging 

 Twee stevige, warme truien 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Enkele lange broeken 
 Sportschoenen 

 Stevige stapschoenen 

 Pantoffels 

Op Tocht 
 Degelijke regenkledij

 Stevige watervaste schoenen

 Stevige rugzak + Drinkbus

 

Zwemmen 
 Zwembroek (verplicht!)

 Badhanddoek
 Badmuts

 

Overig 
 Een goed sluitende (linnen) zak voor 

wasgoed

 Enkele plastic zakken

 Zaklamp
 Indien je medicatie neemt: verwittig de 

leiding!

 Waterpistool: overdrijf niet in de grootte

 Drinkbus

 Petje of vissershoedje tegen de zon

 

 
OPGELET! Elk jaar merken we dat 

er gerief niet terug bij de rechtmatige 

eigenaar belandt. Om dit te vermijden 

dient ALLES gemerkt te zijn. 

Vooral de allerkleinsten herinneren 

zich niet vaak wat hun toebehoort. 

Achteraf zullen de verloren 

voorwerpen uitgestald worden op ons 

Chiroterrein. 



VARIA 
 

VOOR DE ALLERKLEINSTEN 
Wij proberen als leiding ervoor te zorgen dat onze leden in verse kleren rondlopen. 

Aangewezen is dat u vooraf de kleren in aparte zakjes steekt, zodat wij onmiddellijk 

beschikken over alle kledingstukken voor één of meerdere dagen. 

In dit zakje steekt u dan: 

 Voldoende ondergoed 

 Een paar kousen 

 T-shirt 

 Pull 

 Short 

Gelieve nog eens te controleren of alle kledingstukken gemerkt zijn! 

 

VOOR DE OUDSTEN 
Met de oudsten gaan we op tweedaagse met de fiets. Kerels en aspi’s fietsen naar de 

kampplaats en de toppers hun fiets moet mee afgezet worden met de bagage. Zorg ervoor 

dat je fiets helemaal in orde is, de fiets eens binnendoen ter controle bij de fietsenmaker 

wordt zeker aangeraden. Een helm en fluohesje zijn verplicht!!! Breng ook een kleine 

fietspomp, bandenherstelsetje en reserveband mee. 

Gsm’s op kamp zijn verboden voor sloebers, speelclub en rakkers. De oudere groepen 

mogen (maar moeten zeker niet!) hun gsm meenemen, maar deze zal gedurende de 

activiteiten in de tent liggen. Als we toch merken dat er misbruik van gemaakt wordt, 

zal de leiding de gsm’s ook in beslag nemen. Voor dringende gevallen kan uw zoon 

altijd terecht bij de leiding of kookouders. 

KAMPBEZOEK 
Wij kiezen er elk jaar voor om op kampbezoek te gaan bij de ouders. Wat houdt dit in? 

De leiding van je zoon zal je contacteren met de vraag of jij wilt dat de leiding 

langskomt. Deze kampbezoeken zullen doorgaan eind juni-begin juli, afhankelijk van 

de examens van de leiding. Dit moment is er om eventuele vragen over het kamp te 

beantwoorden en bezorgdheden de wereld uit te helpen, zodat je met een gerust hart je 

zoon op kamp kan sturen! 



DAGINDELING 
Elk jaar gaan er nieuwe leden mee op kamp. Omdat de ouders en de nieuwe leden zelf 

niet goed weten wat een kamp juist inhoudt, vatten wij dit eens kort samen: 

Elk kamp staat in het teken van een bepaald thema (dit jaar: een knotsgek avontuur 

achter de tralies!) Dagelijks worden er een paar sketches van dit verhaal gespeeld voor 

de leden. Iedere afdeling doet gedurende het kamp verschillende, uiteenlopende 

activiteiten zoals waterspelletjes, pleinspelen, balspelen en nog een heleboel andere 

leuke bezigheden. Naast de activiteiten per afdeling, zijn er ook gezamenlijke 

activiteiten zoals een quiz, bosspelen, eens gaan zwemmen, één tegen allen,… 

Hoe ziet de dagindeling er nu uit op ons kamp? 

08.00u: Leiding van dienst wordt gewekt 

08.30u: Leden worden gewekt met het kamplied 

09.00u: Opening, gevolgd door een sketch en ontbijt 

10.00u: Diensten (oudsten verzorgen het sanitair, keuken en refter; kleinsten 

rapen papiertjes) 

10.30u: Activiteiten 

12.30u: Middagmaal 

13.30u: Platte rust 

14.00u: Vrije rust 

14.30u: Activiteiten 

16.00u: Vieruurtje 

18.30u: Avondmaal, voorafgegaan door een sketch 

19.30u: Avondactiviteiten 

20.30u: Bedtijd voor de Sloebers 

21.00u: Bedtijd voor de Speelclub 

21.30u: Bedtijd voor de Rakkers 

22.00u: Bedtijd voor de Toppers 

23.00u: Kerels gaan naar de tenten 

Leiding heeft leidingskring 

24.00u: Aspi’s gaan naar de tenten 



Radio 

Escobar 
 

Kan je het je al voorstellen? Het is 14:30, je maag zit vol van het 

lekkere eten van de kookouders, en je ligt rustig in je slaapzak…… 

en plots wordt er knalmuziek gespeeld op de radio!  

Daar zorgen de aspi’s voor dit kamp! Elke namiddag na het eten 

worden melancholische platen tot de hardste techno gespeeld. 

Elke namiddag komt er een lijst met liedjes in een bepaald thema 

waar jij, onze trouwe luisteraar op kan stemmen na het 

middageten. Zo hoor je je favoriete studio 100- liedjes of de beste 

rockmuziek. Dus kom zeker stemmen!  Na deze prachtige muziek 

beginnen de activiteiten terug. Kan het nog beter? Radio Escobar 

verwelkomt je al zeker op bivak!  

 



Beste Sloebers
We zitten met een groot probleem! Jullie Leiders zijn gevangen
genomen in de gevangenis van het verre Sint-Truiden! We hebben
jullie hulp nodig om ons te bevrijden. Deze spullen hebben jullie nodig
om ons naar buiten te krijgen: 

waterpistool
gevangenen kledij

witte t-shirt
15 euro zakgeld 

geld voor kaartjes,
postzegel en

adresklevertjes

veldbedje of luchtmatras
kopie kids-id en

mutualiteitsklevertjes

Jullie worden gepakt en
gezakt verwacht op

Galgestraat 154 te Wilderen
op 24 juli om 13:30

Jullie
STOUTE
LEIDERS!!!

Bosch

Floris
Stan

Mike

Het volledige kampboekje kan je
vinden op facebook of de website

voor verdere info!



         Speelclub 

 

  

   

 

 

Liefste speelclubbers, het is weer bijna zover! De tofste tien dagen van het jaar 

komen eraan. Dit jaar draait het kamp rond een ontsnapping uit de gevangenis in 

Sint-Truiden. Gaat het ons lukken vrij te geraken door allerlei puzzels op te 

lossen en veeeeel spelletjes te spelen? Heb je zin om tien dagen lang met je 

vriendjes te ravotten? Kom dan zeker mee op kamp! Wij hebben er alvast zin in 

om er een onvergetelijk kamp van te maken. 

Voor we aan dit toffe avontuur kunnen beginnen, mag je deze dingen best niet 

vergeten: 

 Een witte T-shirt om te versieren en te verven 

 Je coolste, mooiste, gekste outfit in thema gevangenis 

 Een truitje van je favoriete voetbalspeler, -team, -land. (Als je dit niet 

hebt, moet je het niet kopen.) 

 15 euro zakgeld 

 Waterpistool 

 Adressen van je familie om brieven te sturen 

 Zet overal je naam op, zodat je makkelijk je spullen terugvindt. 

Het kamp gaat door van 21 tot 31 juli. Dit jaar gaan we niet meer met de bus, 

maar met de trein op kamp. Je vindt het exacte uur en plaats onder ‘Vertrek’ in 

het kampboekje. De andere belangrijke informatie vind je in het kampboekje op 

onze website en in de Facebook-groep van Chiro Pamel.  

Jullie leiders, 

Tuur    Sam   Thibau   Denzl 



KAMP RAKKERS
Beste politieagenten van de rakkers! 🚨👮‍♂️🚓 Jullie worden van
harte uitgenodigd op ons opleidingskamp! We gaan er weer de
leukste tien dagen van maken van heel het jaar! Daarvoor nog
enkele belangrijke dingen die jullie zeker niet mogen vergeten

in jullie koffer te steken.

Your name:

Class:
Date:

recherche

Pamel

Rakkers

21/07 - 31/07

Gevangene 7160

🚨 Jullie beste politieoutfit
🚨 Zwemzak en zwemgerief
🚨 Lege brooddoos 🚨 2 klevers van de mutualiteit + ID

🚨 Je coolste lepel
🚨 Je meest marginale outfit 

Meer info: Zie boekje



 



 

 

 

KERELS 
Beste Kereltjes!  

Jullie favoriete leiding heeft weer iets uitgespookt, hierdoor hebben we jullie 

hulp nodig om te ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Truiden. 

De voorbereiding voor onze ontsnappingstocht begint op 19 juli, jullie 

worden verwacht in Chiro uniform aan onze lokalen. Het exacte uur wordt 

nog meegedeeld in onze Whatsapp-groep. 

Zorg ervoor dat jullie fiets zeker in orde staat voor het vertrek: jullie banden 

zijn opgepompt, werkende fietslichten en remmen, … Breng zeker en vast 

ook jullie helm en fluohesje mee. 

 

 Wat neem je mee in jullie fietstassen? 

­ Matje, slaapzak en eventueel een klein hoofdkussen 

­ Reserveband voor je fiets 

­ Regenjas 

­ Zakgeld en je identiteitskaart 

 

Wat moet er zeker in je valies/ op de camion zitten? 

­ Veldbed 

­ Wit kledingstuk naar keuze om te batikken 

­ Waterpistool  

­ Gevangenenoutfit 

 

Hopelijk kunnen we met jullie hulp ontsnappen, tot dan! 

Jelte 

Brent 

Vic 



Lieve aspi’s, 

Onze eigen prison break begint op 19 juli (uur laten we 

nog weten) op de jongenschiro richting het prachtige Sint-

Truiden. Hoe gaan wij te werk? We verwachten jullie in 

uniform met een fiets die compleet in orde is, fietshelm, 

trekrugzak of fietstassen, slaapzak, matje en wat 

reservekleren. Om onze ontsnapping echt te kunnen laten 

slagen, moet je uiteraard ingeschreven zijn zodat de 

verzekering in orde is. 

Wat moet je zeker nog in orde brengen/in je valies 

steken? (alle andere info vind je in het kampboekje op de 

website) 

- Veldbed, slaapzak, kussen 

- Wit T-shirt om te batikken 

- 2 klevers van de mutualiteit en je medische fiche 

- Gevangenisplunje 

- Vrouwelijke outfit 

- Waterpistool 

- Goed humeur 
 

 

Kusjes 

 

 

Pepijn      Viktor     Thomas 



NogNog                dagen tot jedagen tot je
procesproces

Spannend...Spannend...

De kansenDe kansen  
zijn 50/50!zijn 50/50!

Ai, ai, ai...Ai, ai, ai...
De rechter heeftDe rechter heeft

je schuldigje schuldig
verklaardverklaard

NAAR HET GEVANG!NAAR HET GEVANG!



Septemberplanning 
Chiro op zondag 

1 September: gewone chirozondag  

8 September: gewone chirozondag  

Pallieterfeesten 
Vrijdag 13 September: Streekbierenavond 

Keuze uit meer dan 40 streekbiertjes, verwarmde tent 

Live muziek van onder andere Kajikama 

Afterparty met dj’s!!! 

Inkom: 5 euro 
 

Zaterdag 14 September: Pallieterfuif 
DJ Thrills, Nina Black, DI-Chaud’ké, Broken Age, DJ Creator, Dj Frit$ 

Lekkere drankjes en hamburgers 

VVK: 6 euro; ADK: 8 euro 

Zondag 15 September: Spelennamiddag 
Oudleidingcafé 

Springkastelen, spelletjes en schmink 
Start: 14u00, Gratis inkom! 

 

Chiro op zondag 
22 September: geen chiro → Leidingsweekend 

29 September: Chiro → Overgang 

6 Oktober: Chiro → Werving 



is…
dé Chirowinkel, boordevol kleren 
en verrassende geschenken

het spellenparadijs dat aanzet 
tot ravotten, amuseren en 
fantaseren

dé knutselspecialist die 
inspireert en creëert met 
megaleuke materialen!

Kom eens langs in een 
winkel of op onze webshop!



Tot op kamp!Tot op kamp!

De cipiersDe cipiers


